
Week 49

Hoe kun je soms op een patroon verkijken. Dit 
patroon kreeg ik als ‘oud’  op van dat groene 
karton met als naam vermeld: Egyptische rand. 
Het leek ook iets van een Egyptische versiering.
Toen ik ging klossen en niet alle twee kanten 
hetzelfde wou hebben, werd het al na één 
motief duidelijk. Een bekend patroon,maar 
een andere vorm en een andere naam. 
Het Chinese tempeltje, maar dan recht en veel 
grover. Ondanks dat het ook in het boek
Hollandsche Kant, met passer en liniaal staat, 
wou ik het toch ook in deze vorm bij het Kantje 
per week hebben.
Er zijn 24 paar nodig met linnen 60/2  of garen 
van gelijke dikte.
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De opzet staat aangegeven. Links heb ik halve slag of
netslag geklost en rechts linnenslag met draaiingen
tussen de paren van de vlechten. Hierdoor komt het
‘pagode’ e�ect.
Natuurlijk staat het u vrij om er een andere draai aan 
te geven. Dit gebeurde veel met de Hollandse kanten,
omdat ze steeds over getekend moesten worden en 
dan ook aan gebruik en smaak werden aangepast.


